1 Hoofdstuk 1 | Ruzol, En hoe het allemaal begon

Dit is Ruzol
 
Als ik het goed heb dan ben jij een mens. Dat is jouw soort, jij behoort tot het soort mens. Ruzol was een speciaal soort, een onontdekt soort wat niemand kende, en eigenlijk weet nog steeds niemand wat voor soort hij is, maar inmiddels kent iedereen natuurlijk Ruzol wel,…niet ? Dan moet je hem nu snel maar leren kennen. Ik zal je er alles over vertellen.
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Ruzol woonde op een maan van Jupiter; Euanthe. Het was maar een hele kleine maan, maar Ruzol woonde er alleen en dus was het er ruim genoeg. De hele dag kon hij kijken naar alles wat er in de ruimte voorbij kwam zweven. Dat was nogal wat, de meeste soorten zijn niet van het netste hoor. Ze laten alles gewoon achter in de ruimte, en gooien wat ze niet nodig hebben gewoon uit het raam. Sommigen, zoals de mens, hebben zuurstof nodig om te ademen. Daar pompen ze hun raket dan mee vol en dan kan het raam dus niet open want dan is al dat zuurstof meteen weg, maar dan vinden ze wel een manier om het afval tóch naar buiten te werken. En dus kwam er zeer vaak het een en ander voorbij vliegen bij Ruzol op zijn maan. Stukken raket, die toch misschien niet zo heel goed gebouwd waren. Ballonnen, die lek geraakt waren en maar rondzweefden. Schroeven, bouten, moeren, spijkers, zelfs wc’s was hij wel eens tegengekomen. Ruzol was heel handig, en hij had een lang schepnet waarmee hij die spullen ving. Hij verzamelde álles wat hij vond in een schuur die hij lang geleden gebouwd had. In die schuur stonden ook allemaal machines die hij ook al gevangen of zelf gebouwd had van andere dingen die voorbij dreven. 
En zo vermaakte Ruzol zich prima op zijn maan. De hele dag was hij aan het knutselen en maakte alles wat hij maar kon bedenken. 
 
Hij was gék op koffie; een van de eerste dingen die hij ooit gevonden had was een koffiemachine en een zak koffiebessen. Als hij de bessen pelde zaten er twee bonen in, maar als hij ze plantte groeiden er weer meer. Hij had een prachtig tuintje waar groentes groeiden en waar natuurlijk ook zijn bonen stonden. Hij was er wel voorzichtig mee want als hij teveel dronk kon hij niet meer planten. En dat was altijd weer jammer. Maar hij had daar wat slims op bedacht. Als hij zijn koffie met een rietje dronk, dan deed hij er langer over voor het op was. En dus dronk hij altijd zijn koffie met een rietje, wat hij ook ooit uit een raketmotor gehaald had. Een keer op zijn verjaardag heel lang geleden, had hij bedacht dat hij wel een keer koffie zonder rietje mocht drinken, als soort van cadeau voor zichzelf. Hij had een heerlijke slok genomen die heel zijn mond in een keer helemaal met koffie vulde. Hij verslikte zich bijna en kon zich nog maar net inhouden om niet die hele grote, kostbare slok koffie uit te spugen. 
Inmiddels dronk hij al zolang de koffie met een rietje, dat hij het helemaal niet meer lekker vond smaken om het zo in een keer in je mond te hebben. Kleine slokjes, daar kon hij veel meer van genieten. Koffie hoorde voor Ruzol dus gewoon altijd met een rietje. 
 
Dan was er nog iets waar Ruzol helemaal gek van was, zijn allerliefste lievelingseten, dat was wel de frikandel. Je gelooft het vast niet als ik je dit vertel, maar ongeveer elk jaar kwam er een enorme doos frikandellen voorbij. Natuurlijk was Ruzol er als de kippen bij om die dan te pakken. Hij was er gek op en at ze wel 7 keer per dag. Voor ons soort, de mensen is dat niet zo gezond natuurlijk. Als wij alle dagen 7 frikandellen eten dan worden we dik en krijgen we pukkels. Maar voor Ruzol maakte het niks uit wat hij at, hij was altijd gezond en altijd fit. Pukkels, dat kende hij al helemaal niet. Hij had ze niet, en verder woonde er niemand op zijn maan. Het enige wat hij wel heel vaak deed was boeren laten. Hij kon enorme knallers van boeren laten, maar ja, of dat nou echt heel erg en ongezond is ? Jij laat toch ook wel eens een boer ? 
 
 
Ruzol is alleen
 
Heb jij dat nou ook weleens, bijvoorbeeld tijdens de vakantie. Opeens is er niemand meer waar je mee kan spelen, en ben je helemaal alleen. Jullie hebben misschien een broer of zus die dan wil spelen, maar ook die willen natuurlijk niet altijd. Maar Ruzol had niemand, geen broer, geen zus, geen vriendjes, maar zelfs geen buren. Hij woonde daar alleen op die maan Euanthe ergens ver weg in de schaduw van Jupiter. Oh hij vermaakte zich prima met het maken van allerlei dingen. Alles wat hij kon bedenken had hij al eens gemaakt en veel dingen had hij al opnieuw gemaakt en verbeterd. Als hij dan klaar was dan ging hij altijd even voor zijn nieuwe bouwwerk staan en dan zei hij hardop “Dat heb je maar weer mooi gedaan !” 
Maar er was nou nooit iemand die dan zei “Nou dat mag je zeggen!” Of iemand die tijdens het werken zei “Zal ik je even koffie brengen en een lekker frikandelletje ?” Er was zelfs niemand die hem hielp en zei “Weet je, als je dat nou even een klein beetje anders doet dan wordt het een stuk handiger om te gebruiken” 
Op Euanthe was het altijd stil, er was niemand aardig of gemeen. En dat, dat was nou precies wat Ruzol een beetje dwars begon te zitten. 
 
Hij liep al een paar weken een beetje verdrietig in de rondte op de maan, hij deed zijn klusjes wel, maar de radio die hij ook had gemaakt, draaide alleen maar de sipste liedjes. Hij huppelde steeds minder en slenterde tussen schroevendraaier en boormachine. De dingen die hij moest doen die kwamen allemaal wel af, maar ze duurden langer en langer. Ruzol kreeg tijd om te denken, en hij dacht heel erg na over wat hij nou moest veranderen. Want op deze manier vond hij het gewoon niet zo leuk meer. Hij wilde een vriendje, of misschien wel twee. Dan kon hij kletsen, koffiedrinken en frikandellen eten. Wie weet zouden nieuwe vriendjes ook andere dingen leuk vinden die hij nog niet kende en dan kon hij dat ook leren. Maar hier op Euanthe zou hij ze niet vinden. Deze maan was maar 3 kilometer groot, hij kende inmiddels elk gaatje en hoekje wel van deze maan. Hier zou hij niks meer vinden. Er was maar een oplossing te bedenken; Ruzol moest weg, van deze maan af en misschien zelfs ver weg van deze planeet. Hij moest gewoon gaan zoeken en wie weet vond hij dan ergens, hier ver ver vandaan, de liefste vriendjes die hij bedenken kon. 
 
Dat was de oplossing en hij werd meteen weer vrolijk toen hij dat allemaal bedacht. Wat moest hij nu dan gaan doen ? Hij begon meteen met plannen maken voor een reis. Hij pakte een stift en schreef op de muur van de grote schuur ‘VRIENDEN’ Daaromheen trok hij een grote cirkel. Toen begon hij te denken; wat heb ik nodig om vrienden te krijgen? Ik moet weg en ik kan niet door de lucht lopen, ik heb dus een raket nodig. ‘Raket’ schreef hij erbij. Maar natuurlijk zou hij waarschijnlijk wel langer dan een dag onderweg zijn. En dus kwam er ‘Eten en drinken’ bij te staan, moeilijk was het niet te bedenken wat dat dan zou zijn. Hij legde zijn stift neer en begon gelijk met het planten van een aantal koffiebessen. Hij hield genoeg over om voorlopig nog wat kopjes te hebben, maar het was natuurlijk belangrijk dat hij er ook genoeg zou hebben om onderweg te gebruiken. En wie weet waar hij terecht zou komen, hij wist niet of er wel koffiebessen op alle planeten in het heelal zouden zijn. 
Daarna liep hij gelijk door naar zijn voorraad frikandellen, ze waren bijna op, hij zou moeten wachten tot er weer een doos voorbij zou komen. Dat moest hij dus goed in de gaten houden en die mocht hij niet missen. 
 
Hij liep terug naar het bord en pakte de stift weer. 
‘Water’ de koffie moest ergens mee gemaakt worden
‘Bed’ Hij moest natuurlijk ook aan zijn rust denken
‘WC’ Sja, als je boeren laat dan laat je ook scheten, dat hoef ik jullie niet uit te leggen 
‘Licht’ Het zou niet altijd en overal mogelijk zijn de zon te hebben om licht te hebben
‘Snoepjes’ en ‘Radio’ Omdat het ook gewoon lekker en leuk mocht zijn.
 
Zo schreef hij nog even door. En toen het avond was maakte hij zijn bedje voor een keer in de schuur op, hij keek tevreden naar de mooie muur en droomde langzaam weg.
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Ruzol bouwt een raket
 
Toen hij de volgende morgen zijn ogen opendeed duurde het even voor zijn gedachtes ook op gang kwamen. Wat was er ook alweer ? Waarom was hij zo vrolijk ? Was hij misschien jarig ? Hij wilde naar zijn kalender kijken die op de muur hing, maar die hing er niet. Wel zag hij de muur die hij gistermiddag helemaal had volgeschreven. Dat was het ! Hij zou een grote reis gaan maken om vrienden te leren kennen, een groot avontuur! Meteen sprong hij zijn bed uit en begon te huppelen. Hij rende naar zijn koffiemachine en zette een lekker bakkie vol. Ook nam hij een hand vol noten en zaadjes die hij uit zijn tuin haalde. ‘s Ochtends vroeg vond hij een frikandel nooit zo heel lekker, maar de noten smaakten heerlijk en gaven veel energie. Dat was wat hij nodig zou hebben. Want er moest hard gewerkt gaan worden. 
 
Hij begon overal materiaal vandaan te slepen en pakte een ijzerzaag, een hamer, een enorme bak met allemaal soorten schroeven en natuurlijk ook een boormachine, schroevendraaiers en nog heel veel meer gereedschap. Hij stalde alles uit en sorteerde de dingen zorgvuldig. Met een grote hamer begon hij een enorme plaat staal in model te slaan, met de schroeven werd alles in elkaar gezet. Het een werd aan het ander vast gemaakt, soms liep hij zo hard heen en weer dat de stofwolken achter hem aan kringelden. Het zweet liep van zijn voorhoofd en hoewel hij er bijna geen tijd voor wilde nemen, moest hij af en toe even stoppen om te eten en te drinken. Maar dan ging hij snel verder, want hij wilde eigenlijk zo snel mogelijk klaar zijn. Maar hij moest energie houden, hij moest genoeg vocht in zijn lijf houden om door te kunnen blijven gaan. 
 
Langzaam aan zag je die raket een vorm krijgen. In het begin lagen er alleen maar grote stukken. Maar Ruzol had het allemaal piekfijn in zijn hoofd zitten, en wist precies wat hij wilde. Iedere keer als hij het ene stuk aan het andere vastmaakte zag je de raket duidelijker en duidelijker worden. 
 
Uiteindelijk stond daar een prachtige glimmende raket. Een prachtige punt met een mooi raam erin. Langs dat raam liep een lichtsnoer dat in alle kleuren licht kon geven. Voorin zat natuurlijk een mooie stoel bij het stuur. Het stuur was van rood leer en de stoel was van pluche, waardoor het net leek of je op de schoot van een enorme teddybeer zat als je aan het sturen was. Er zaten knoppen voorin in allerlei kleuren en als je aan een hendel trok kon de stoel draaien, dan draaide hij zo dat je meteen aan tafel zat. Want daarachter stond een klein tafeltje met een bekerhoudertje zodat het bekertje niet zou omvallen als er plotselinge bewegingen waren in de ruimte. 
Achter het tafeltje, zat een klein lekker bedje, Ruzol kon er ook nog wel op zitten aan dat tafeltje als hij wilde. En als je het bed omhoog klapte, zat eronder een grote koelkast. Daar lagen zijn frikandellen en koffiebonen in. Een koelkast is koud van binnen, maar aan de buitenkant lekker warm, en zo zou hij dus lekker warm slapen. In het hoekje stond dan nog een kast waar zijn spulletjes in zaten. Al zijn gereedschap lag in die kast en nog wat materialen die hij zou kunnen gebruiken om nog iets te repareren of te maken onderweg. En natuurlijk was er een keukentje met de frituur en de koffiemachine. 
 
Het was een lange dag geweest. Ruzol was moe van al het werk, en hij was al een tijdje te druk bezig geweest om genoeg te eten, hij had hartstikke honger! Dus maakte hij wat frikandellen en ging tevreden in zijn schuur zitten, vanuit hier kon hij zijn raket geweldig bekijken, hij zette zijn radio aan en at zijn eten op. Voor het eerst in lange tijd was Ruzol weer helemaal blij. Tevreden viel hij dan ook in slaap, met zijn bord nog op zijn schoot.
Klaar voor de start….!
 
Omdat Ruzol in zijn slaap wat bewoog, schoof zijn bordje weg, en viel het op de grond. Hij schrok wakker van het geluid. Een beetje verdwaasd deed hij zijn ogen open en daar stond die mooie raket. Stiekem was hij wel erg trots op zichzelf, het was van binnen en van buiten een prachtige raket geworden. Het was gister wel erg laat geworden. En hij was misschien wel een beetje te lang doorgegaan. Nu hij uitgerust was zag hij toch nog wat dingetjes die beter konden. 
 
Heel in de verte kwam daar een doos in zicht die in de ruimte zweefde, het was de jaarlijkse doos frikandellen, maar Ruzol zag hem totaal niet, hij was veel te druk met zijn raket. Her en der draaide hij nog wat schroefjes aan, schuurde een randje op en gaf hij hier en daar nog een mooi likje verf om het helemaal mooi af te maken. Nu was hij super!
 
Dan was het nu wel tijd om eens aan voorraad te gaan denken. Binnen pakte hij een mandje en daarmee liep hij naar zijn tuintje. Hij bukte en begon te plukken, nu kon hij ál zijn koffiebonen plukken. Hoewel hij er wel zuinig mee moest zijn. Hij wist natuurlijk niet hoe lang deze reis zou gaan duren. Hij plukte en pelde de bonen eruit,…plukte en pelde,…plukte en pelde. Hij zat daar op zijn knieën en was erg geconcentreerd bezig. Ondertussen had hij dus helemaal niet in de gaten dat achter hem nét op dat moment de doos dichterbij zweefde. En inmiddels was die al heel erg dichtbij, dichtbij genoeg om eigenlijk alleen maar weer verder weg te kunnen zweven, want uiteindelijk zou hij natuurlijk voorbij zweven als hij hem niet pakte.
 
De mand met bonen was al aardig vol, dus stond hij op om iets anders te zoeken, het moest iets zijn wat groter was, waar alles in één keer in zou passen. Want allemaal losse bakjes dat was niks. Peinzend liep hij richtig zijn hutje, toen hij opeens uit zijn ooghoek iets zag bewegen,..het was al heel ver weg ! Het was de doos frikandellen!
 
Razendsnel rende Ruzol naar binnen, hij graaide zijn net van de haak en sneller dan hij ooit gelopen had rende hij achter de doos aan. Jeemig! Wat was hij ver! Hoe had dit kunnen gebeuren? Wat was hij stom! Hij wist toch dat die doos voorbij zou komen om deze tijd?! 
Hij werd helemaal boos op zichzelf en begon te hengelen, hij hoopte maar dat hij er nog bij zou komen. Zijn stok was erg lang, maar dit was ook erg ver! Met de grootste moeite en een sprong wist hij nog een tik tegen de doos te geven, die daardoor begon te draaien en als in de ruimte iets beweegt, dan blijft dat zo gaan, het stopt niet. En dus draaide heel langzaam de doos íetsjes dichterbij, nu was het zaak geduld te hebben en dat was iets wat Ruzol nu erg moeilijk vond. Hij wilde die doos in handen hebben, als hij die had kon hij alles gaan verzamelen en weg. Maar als hij er nu een tik tegen zou geven dan kon het zo zijn dat hij hem nooit meer kon pakken. Het ging zo langzaam, het leek wel ongeveer een jaar te duren voor hij zijn net onder de doos kon houden. Maar nu leek het dan toch in de buurt te komen, geen fouten nu! 
 
En plotseling, … met een grote zwaai,… RATSSS!!! 
HIJ HAD HEM!!! 
 
Oh wat was Ruzol blij! Het was gelukt ! Hij greep de doos en liep er meteen mee naar de raket. In de raket deed hij hem open, oh wat heerlijk, een hele doos vól verse frikandellen! Hij zorgde ervoor dat de frikandellen die hij nog had bovenop kwamen te liggen en stopte alles in zijn koelkast onder het bed, dát was gelukt!
 
En daar onder het bed, daar vond hij ook nog een prachtige bak voor de bonen, alles was nu klaar.
…. AF !
 
Dus de frikandellen waren binnen, de bonen geplukt en die zaten inmiddels in een mooie grote bak die precies in de kast paste. Ook de noten en zaden waren geoogst en in de keuken opgeborgen. Alle spullen die hij maar kon bedenken zaten nu in het schip. En dus werd het wel een beetje tijd om aan het vertrek te gaan denken. Het mocht er nu van komen, want wat hij verder nog kon doen, hij zou het echt niet meer weten. 
Hij checkte alles, en nog een keer en nog een keer. Het was natuurlijk niet zo dat hij nog even terug kon als hij onderweg was. Nee, weg was weg, en dus moest hij goed opletten nu. Hij liep een rondje om zijn huisje en keek nog even de ruimte in vanaf zijn plekje. Nee, hij wilde echt niets liever dan weg hier, maar toch op een gekke manier zou hij het ook wel missen. Hij wist precies elk plekje en hoekje hier. Hij wist hoe het hier werkte en waar zou hij terecht komen ? Hoe zou het daar gaan ? Hij had geen idee en dat was precies wat best wel een beetje spannend was. 
 
Toch moest hij nu dapper zijn en dus ging hij naar de raket, vlak voor hij het trapje op wilde stappen bedacht hij zich, hij draaide zich om en heel hard schreeuwde hij opeens “Daaahggg lieve maan !!! Ik zal je missen!!” En hij zwaaide zo hard als hij kon, tóen stapte hij in en deed de deur goed op slot. 
 
Hij kroop naar zijn plekje bij het stuur en begon allemaal knoppen in te drukken, de rode, de gele een hendel, toen een schuif en daarna natuurlijk de groene. De raket begon te wiebelen, te schokken en te roken. Een heel hard geluid kwam bij de motor vandaan wat steeds harder en harder ging. De raket trilde meer en meer en toen drukte hij op de laatste knop, een glimmende zilveren knop. 
 
Daar ging de raket, langzaam bewoog hij even op zijn plek en opeens schoot hij met een enórme vaart de lucht in. Alsof iemand hard tegen hem aanduwde werd hij keihard in zijn stoel gedrukt. Hij trilde in zijn stoel en de raket vloog door het heelal. Zijn wangen begonnen te trillen en hij had de grootste glimlach op zijn snoet die je je bij een Ruzol bedenken kunt. Met alle kracht die hij had moest hij die zwarte knop nu nog indrukken, heel moeizaam duwde hij zichzelf uit zijn stoel en hij moest alles op alles zetten om het te doen, maar het lukte.
 
Opeens was het doodstil, je hoorde niets meer en Ruzol kon weer gewoon gaan zitten. Nu was hij in de ruimte, verrek! Het was gelukt ! Hij had het gewoon gedaan! Hij was nu echt onderweg naar nieuwe vriendjes, al had hij geen idee waar die zouden zijn. Hij vond het allemaal maar wat spannend. Maar man man, wat was hij blij ! 
De raket vloog nu zelf, en dus kon Ruzol nu even rustig een kopje koffie gaan drinken. Wat was dat lekker, hij draaide zijn stoel om en stapte uit om naar de koffiemachine te lopen. Hij maalde wat bonen en zette een kopje koffie. Met zijn rietje zat hij daar heerlijk tevreden te drinken van het lekkerste bekertje koffie wat hij ooit gedronken had. Hij was tevreden, en heel trots op zichzelf dat hem dit allemaal gelukt was. 
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Ondertussen zag hij van alles voorbij komen. De raket stuurde moeiteloos tussen een stel asteroïden heen, dat zijn stenen die ook door de ruimte vliegen, bij Jupiter in de buurt heb je er flink wat en dus wist Ruzol van te voren dat hij daar de raket op moest bouwen. Hij had allemaal technische snufjes ingebouwd zodat de raket dat zelf deed. Ruzol was eigenlijk best wel erg knap vind je niet? 
 
Natuurlijk zag hij ook planeten voorbij komen, hij zag een rode. Maar die zag er vrij rustig uit, echt vriendjes zou hij daar niet vinden. Dus daar zou hij niet gaan landen. Het duurde heel erg lang, de ruimte is natuurlijk heel groot. Dus een reis maken, dat duurt nog veel langer dan wanneer je met de auto op vakantie gaat naar een ver land. En dus ging Ruzol ook vaak even slapen in zijn lekkere warme bedje. 
 
Dagen, nachten en maanden was hij onderweg, hij maakte eens een frikandelletje, dronk heel veel koffie, en natuurlijk at hij ook van de noten en zaden die hij had. Ondertussen knutselde hij af en toe met de spulletjes die hij meegenomen had en soms ging hij ook, zomaar voor de lol, even achter het stuur zitten en stuurde de raket zelf. Dat was natuurlijk niet nodig want de raket kon alles zelf, maar omdat hij anders niks te doen had deed hij dat toch. En zo kwam hij zijn dagen een beetje door. Het was best saai, maar met een muziekje erbij en het idee dat hij onderweg was naar vriendjes hield Ruzol het prima vol. 
Land in zicht
 
Toen hij weer eens wakker werd, klonk de ruimte anders. Heel gek, want hij zou niet precies uit kunnen leggen wat. Het is ook wel eens een beetje zo als het buiten gesneeuwd heeft, dan klinkt de wereld anders, weet je wat ik bedoel ? Het was een beetje of er iets groots in de buurt moest zijn, hij klom uit bed en kroop naar het raam vooraan. Ja hoor, hij zag het al! Een grote ronde bol met allemaal blauw erop en grote stukken groen. Dat blauw moest water zijn wist Ruzol. Water is erg belangrijk, want zonder water kunnen de meeste wezens niet leven. En omdat hij er hier erg veel van zag, zou het bijna onmogelijk zijn dat er hier géén nieuwe vriendjes voor hem rond zouden lopen. 
En dat groene moest dan land zijn. Daar zouden vriendjes op kunnen wonen. Dit leek er dus op, zijn grote kans. Maar voor hetzelfde geld was er niks. Als zijn raket dan maar weer op zou kunnen stijgen om verder te gaan, want als hij kapot zou gaan en er was niks, dan was alles voor niks geweest. Maar als hij door zou vliegen er er bleek verder niks te zijn was het ook voor niks. Hij vond het een moeilijke keus en vond het erg spannend. Hij dacht lang na maar besloot het te proberen en te gaan landen. 
 
Langzaam vloog hij dichterbij en keek goed wat hij zag. Hij wilde wel zo zeker zijn als hij kon om te weten of hij door moest vliegen of toch kon landen. Hij vloog zo dichtbij als hij kon en opeens zag hij een heel lang gebouw, het leek wel een hele lange muur. Dat kón alleen maar gebouwd zijn door andere wezens, nu was het dus zéker dat ze er waren. En of ze aardig waren, dat zou hij van hieruit niet kunnen onderzoeken. Hij hoopte maar dat ze er lief voor hem zouden zijn en begon met de landing. Oh ! Wat was dit spannend en eng, en waarom moest hij altijd alles in zijn eentje beslissen? Eerst deed hij zijn gordel goed strak om. Hij pakte zijn helm en zette die op zijn hoofd. Hij stuurde de raket precies de goede kant op en ging harder en harder,…hij moest eerst snel zijn om dichtbij te komen. De raket werd een grote vuurbal en raasde dichterbij, dat is normaal als je heel hard gaat, dan worden de dingen warmer en uiteindelijk dus vuur. Dat wist Ruzol wel en daarom had hij er dus ook voor gezorgd dat zijn raket daar echt wel tegen kon. Nu denderde en schokte het, en Ruzol schudde weer alle kanten op. Nog nét wist hij zichzelf in zijn stoel te houden. Hij ging sneller en sneller en opeens voelde hij een enorme klap. Hij probeerde vaart te minderen maar dat lukte niet heel erg goed. Veel te snel vloog hij op de grond af. 
 
Opeens kwam er een luid gebonk uit het motordeel van de raket, keihard hoorde hij BONK BONK BONK ! En ondertussen raasde hij met enorme vaart op de planeet af. Nu zag hij ook rook en hij wist dat dit echt niet goed was. Heel snel begon hij te bedenken wat hij nu kon doen, de andere kant op vliegen! Als je remmen het niet doen is dat eigenlijk hetzelfde. Met al zijn kracht ging hij aan het stuur hangen en draaide de raket heel voorzichtig een beetje naar rechts. De raket had zo veel vaart dat hij eigenlijk alleen maar rechtdoor wilde natuurlijk, maar een beetje lukte het, en nog een beetje meer. En nu draaide de raket echt bij, maar hij vloog nog steeds enorm hard op de planeet af, nét toen hij gekeerd was en Ruzol gas wilde geven knalde hij met een enórme klap neer. Er was allemaal rook, de brokken vlogen in het rond, de deur vloog weg en toen … 
 
… Niks meer.
 
 
 
 
 
Voorzichtig deed hij zijn ogen weer open. Hij was bewusteloos geweest, het was dan ook een hele flinke klap, maar voor hoe lang, hij had geen idee. Hij had een paar schrammen, maar het viel hem reuze mee wat hij had. Hij deed zijn gordel af en begon voorzichtig uit het puin te klimmen. Alles lag door elkaar en het was een verschrikkelijke bende. De kast was helemaal kapot en er lagen overal frikandellen, zijn koffiemachine was wonderlijk genoeg heel gebleven. Maar de bonen waren allemaal uit de kist gevallen. Hij begon maar die bij elkaar weer in de kist te vegen. Ook zijn gereedschap pakte hij bij elkaar en die stopte hij met de koffiemachine in een grote kist. De bonen deed hij in een zak die hij er ook in stopte. De frituur kon hij vergeten, het vet was eruit en dat zat overal op de muren van de raket gesmeerd. Ook op zijn kussen in zijn bed. Zijn dekentje was redelijk netjes gebleven en dus klopte hij ook die uit en deed het in de kist. Dat was wel zo’n beetje alles wat er nog over was. De raket was echt heel erg kapot, was het niet gebroken dan was het wel verbogen. Hij hoopte maar heel erg dat hij hier vriendjes zou vinden, anders zat hij simpelweg op een andere planeet alleen. En dan moest hij hier helemaal opnieuw beginnen. Koffiebonen planten zou nog wel lukken, maar zou er hier ook een doos frikandellen voorbij zweven ? Vast niet.
Op ontdekkingstocht
 
Sja en nu, die kist kon hij niet zomaar dragen. Daar moest hij even wat op bedenken. Hij pakte een zaag uit zijn gereedschapskist en begon uit een van de brokstukken drie mooie wielen te zagen. Twee maakte hij er onder de kist vast en een legde hij erin voor geval van nood, straks zou hij misschien geen materiaal meer bij zich hebben, het was een slimmerik die Ruzol. Aan de voorkant van de kist maakte hij een stang met een handvat, zo kon hij hem trekken en had hij een mooi wagentje bij zich. Ook maakte hij er nog een mooi deksel op, die was wat gedeukt, want het was de deur geweest die uit de raket kwam. Na een stukje lopen had hij die gevonden. Maar het zag er netjes uit en het was keurig dicht. Hij keek nog eens rond en had alles mee wat hij nog kon gebruiken, de rest legde hij zo netjes mogelijk bij elkaar. Hij wilde niet dat anderen last hadden van zijn rommel, maar meenemen kon hij het niet. De plekjes in de kar die nog open waren stopte hij vol met stukjes raket, wie weet wat hij er nog mee kon bouwen later. 
 
En dus begon hij met lopen. Het zag er gek uit hier, zijn eigen planeet bestond alleen uit steen en rotsen. Maar hier waren er allemaal gekke groene sprietjes op de grond, ook stonden er groene stokjes tussen met gele bollen van die sprietjes er weer op. Ruzol pakte er een op en rook er eens aan, het rook wel lekker. Hij stopte het gele ding in zijn mond, maar spuugde het meteen uit, getverdekkie wat smaakte dat smerig ! Hij hoopte maar dat hij hier ook iets zou vinden wat hij kon eten, want op zijn koffie alleen zou hij het niet lang redden. 
 
Opeens zag hij een groot wezen staan, het was wit en had zwarte vlekken, hij stond op vier poten en was echt veel groter dan Ruzol zelf. Het wezen zag Ruzol wel lopen, maar veel deed hij gelukkig niet. Maar als die hier zou kunnen leven dan moest er toch wat te eten zijn dacht Ruzol, het wezen stond op de grond te happen. Daar moest dus wat liggen. Hij zag alleen maar van die groene sprietjes en die rare gele sprietenbollen. Hij liep wat verder en opeens zag hij wat! Daar lag wat bruins, het was zacht en het stonk verschrikkelijk. Maar ja, zijn frikandellen roken nou ook niet fijn voor ze de frituur in gingen. Maar dit was vreemd genoeg wel warm. Hij nam dus maar een lekkere hap. 
 
 
 
Hij proestte het uit, begon verschrikkelijk te hoesten en de tranen liepen uit zijn ogen. Oh wat was dit enórm vies! De smaak zat echt overal in zijn mond, en dat was niet fijn. Opeens zag hij het wezen verderop staan,..langzaam droop er iets uit zijn kont en dat leek verschrikkelijk op wat hij net gegeten had. NEE ! Het was gewoon poep ! Natuurlijk wist Ruzol wat poep was, hij poepte zelf immers ook. Alleen bij hem was het gewoon groen, dat was toch normaal ! 
Wat voelde hij zich vies, hij had niet eens water om￼[image: Afbeelding] koffie van te maken, of gewoon ìets om zijn mond mee te spoelen. 
 
Verdrietig liep hij door. Het was niet makkelijk om te verhuizen en vriendjes te vinden. Maar hij zou doorzetten, het zou hem lukken. Hij was immers een Ruzol en Ruzol was een doorzetter ! 
Die kon álles aan ! 
 
Met een grote boog liep hij om het wezen heen en liep maar door en door. Ergens moest er toch wel wat zijn dacht hij. Hij had een gebouw gezien, nou was hij daarna nog lang met een enorme vaart doorgevlogen, dus dat gebouw zou hier ver vandaan liggen. Maar waar er een was moesten er meer zijn dacht hij. Dus liep hij, en hij liep,....en hij liep,...
Hij sprong over slootjes en liep langs bomen. Het was wel erg mooi allemaal hier hoor. Hij was erg aan het genieten. Als er hier geen vriendjes waren, dan kon hij in elk geval zijn bonen beter laten groeien dan op Euanthe. Hij liep dus vrolijk door.
 
Een plekje !
 
Na heel lang lopen zag Ruzol opeens wat aan de horizon verschijnen. Daar heel in de verte stonden wat gebouwen leek het wel. Meteen begon hij wat sneller te lopen. Langzaam kwam hij dichterbij en daar leken inderdaad heel veel gebouwen bij elkaar te staan. Hij werd wel wat voorzichtiger. Natuurlijk was hij op zoek naar vriendjes, maar Ruzol was niet gek, hij wist heus wel dat er nog meer van die gekke wezens konden zijn als die gevlekte poepers die hij net was tegengekomen. Hij keek goed uit en liep flink door. 
De zon was al een beetje van de planeet weg aan het gaan, het werd een beetje donkerder en dus werd het wel eens tijd om een slaapplek te gaan zoeken ook. Het was stil, hij kwam weinig wezens tegen. Een ijzeren bak stond te schudden aan de zijkant van de weg, en opeens kwam er een harig wezen uit gesprongen die keihard “miauwwww” riep. Ruzol schrok zich de hik, maar voor hij goed kon kijken wat dat dan voor wezen was, was het al tussen de huizen weggerend. Ruzol was best nerveus, hij kende hier niks of niemand. Hij vond het eng allemaal. Vlak achter de bak waar net de ‘miauwer’ uitgesprongen was zag hij opeens een deur open staan. Het was wel een gekke grote deur, niet zoals hij die in zijn raket had, deze deur ging naar boven open, en was zo groot als de hele kamer die erachter zat. Hij was niet helemaal open, gewoon maar een heel klein stukje. Maar daarachter zag Ruzol toch echt een prachtige plek waar hij vást deze nacht wel even door kon brengen. Voorzichtig tilde hij de deur op en zag een mooie droge plek. Er lagen wel allerlei spullen in die hij wel van thuis herkende.￼[image: Afbeelding] 
 
Er lag gereedschap, her en der zag hij wat oude vieze doeken liggen. En er stond een groot rood vat waar vast wat ingezeten had, maar nu was het duidelijk leeg, het stonk wel. Maar dat vond Ruzol niet zo erg, eerlijk gezegd vond hij het wel lekker ruiken. Het rook naar de benzine die hij in zijn raket had gestopt. 
 
Als er nou nog ingezeten had, had hij het zelfs misschien nog wel mee willen nemen, dan had hij misschien zijn raket er nog vliegend mee kunnen krijgen. Maar ja, zijn raket was stuk, en de benzine hier was duidelijk op. 
 
Hij begon al die vieze lappen maar eens bij elkaar te rapen, misschien waren het er genoeg om een lekker slaapplekje mee te maken. Ze kwamen werkelijk overal vandaan. Onder dat vat lag er nog een. Erbovenop wel vijf, tussen het gereedschap vond hij er her en der nog wel negen. Zo had hij inderdaad een berg bij elkaar. Buiten was het inmiddels donker geworden, en dus was het misschien veiliger de deur dicht te doen. Hij wist natuurlijk totaal niet wat hier ‘s nachts allemaal rond liep of tevoorschijn zou komen. Wie weet waren er wel wezens die alleen in het donker buiten kwamen. Dus hij deed de deur goed dicht en zat in de inmiddels helemaal donkere kamer. Natuurlijk snap jij inmiddels wel dat het gewoon een garage was, waar meestal wel een lichtknopje in zit waardoor je gewoon licht kunt hebben. Maar Ruzol wist niks van lichtknopjes, en al helemaal niet dat ze bestonden. Dus ging hij lekker liggen in zijn nest van vieze stinkende lappen. Een paar trok hij er over zich heen en zo had hij het ook nog een beetje warm. Hij zou wel weer zien wat de volgende dag hem zou brengen en hoe lang die zou duren, want hoelang een dag duurt is op elke planeet anders, en dus had het Ruzol nog een hoop om te ontdekken en uit te vinden. Hij vond zichzelf ook best wel een beetje stoer dat hij dit hele avontuur was aangegaan. Want er was wel erg veel wat hij niet bleek te weten. Maar ja, als hij was blijven zitten op zijn maan, dan had hij het allemaal nooit te weten gekomen.
Ruzie
 
Even deed het Ruzol voorzichtig zijn ogen open. Voor zijn gevoel was er al wel even voorbij. Maar zelfs onder het kiertje van de deur door was het nog donker. Misschien had hij helemaal niet zo lang geslapen, hij had werkelijk geen idee. Hij wist wel meteen waar hij was deze keer. Het was hier op deze planeet een stuk warmer dan hij gewend was. Hij legde de doeken die over hem heen lagen van hem af en ging er lekker op liggen. In het donker staarde hij voor zich uit en lag lekker even te denken. Hij was best tevreden zover het allemaal gelukt was zover. Hij had nog niks gemist, en dat betekende dus dat hij overal aan gedacht had bij het inpakken. Ook had zijn raket het goed gedaan, alleen bij het landen was het misgegaan. Maar hè, als het midden in de ruimte was misgegaan had hij een groter probleem gehad niet waar ? Zijn ontdekkingstocht was tot nu toe nou niet echt gevaarlijk geweest. Ja de poep, het was misschien niet het slimste wat hij ooit gedaan had, maar hij zou dat natuurlijk gewoon nooit aan iemand vertellen. Bovendien was al zijn koffie goed bewaard gebleven en voor Ruzol was dat wel het belangrijkste van allemaal. Van die laatste gedachte kreeg hij opeens wel zin in een bakkie. Hij zou eens lekker wat zetten, want ja, er was voor Ruzol natuurlijk niemand die hem vertelde of hij moest slapen of niet, dat deed hij gewoon als hij zin had. 
Hij stond op en liep naar zijn kist met spullen, net toen hij de deksel wilde optillen hoorde hij een enorm kabaal. Met een geweldige ruk schoot de deur hélemaal open en in een keer stond Ruzol oog in oog met een heus mens, een geweldig groot exemplaar eerlijk gezegd. De mens stond Ruzol net zo vreemd aan te kijken als hij hem en even, het duurde een paar tellen misschien, maar het voelde als een ruim half uur, stonden ze zo suf naar elkaar te kijken. De mens had haar op zijn gezicht, onderaan zat een lange brede laag haar. In die laag zaten wat stukjes van wat Ruzol niet echt herkende. De mens stonk werkelijk gigantisch uit zijn mond. Hij had een veel te grote broek om zijn buik hangen, en dat was best wel iets wat Ruzol knap vond, want hij moest hem waarschijnlijk zelf gemaakt hebben zo rond was deze mens, aan de andere kant wist hij natuurlijk niet hoe de andere mensen eruit zagen, dus wie weet was dit wel normaal. Dan had hij een trui aan die er zo uitzag als de lappen waarop Ruzol net nog zo lekker had gelegen. Maar hierop liggen dat vond hij nou helemaal niet zo’n leuk idee. Ook leek de mens niet zo goed te kunnen zien, hij wankelde wat op zijn benen en zwaaide met zijn armen. Het leek Ruzol nou gewoon niet het meest ideale vriendje. Het beste leek hem eerlijk gezegd om maar zijn spullen te pakken er er als een gek vandoor te gaan. 
 
En dat wilde hij nét gaan doen toen de mens ongelofelijk begon te schreeuwen “Mijn garage, ... Wegwezen, ... stelletje zwervers altijd, ... “ En toen zei hij nog een heleboel woorden waarvan jij en ik wel weten dat je die gewoon écht niet mag zeggen, zeker niet tegen een Ruzol. 
 
Maar evengoed schrok Ruzol zich natuurlijk een hoedje. Hij bedoelde het helemaal niet kwaad, hij had alleen een nachtje veilig willen slapen. Maar hij had zijn krat al te pakken en rende harder dan hij eigenlijk kon met het ding. De wielen die hij gemaakt had waren goed, want als Ruzol iets maakt zit het wel goed, maar nou niet echt gemaakt als raceauto. Het was flink hobbelen en bobbelen. Maar hij rende door, een heel eind en steeds verder en verder was hij weg van deze rare, boze mensfiguur. Opeens begon hij weer heel erg te twijfelen of dit allemaal wel een goed idee was geweest. Hij wist het wel. Op zijn eigen stek was het nooit wat geworden, maar hier had hij moeten vluchten voor de eerste twee wezens die hij tegen was gekomen. Verder naar een volgende planeet kon hij niet, want de raket was stuk en .....
Plotseling viel er water uit de lucht, zomaar uit het niks ! Ruzol wist niet wat hij zag ! Hij werd er helemaal vrolijk van. Omdat hij de stad inmiddels uit was zette hij zijn karretje onder een grote boom en zelf begon hij opeens vrolijk te huppelen. Hij legde zijn oren ver in zijn nek en stak zijn tong uit zover hij kon. Dit was súper ! Water, gewoon uit de lucht ! Hij dronk erop los en dat was voor Ruzol geen enkel probleem. Zijn buik kon écht wel wat hebben. Water,..dat was altijd wel iets waar hij heel veel moeite voor moest doen. Eigenlijk was het altijd maar mazzel geweest als hij het ergens vond, en dan hoopte hij dus maar dat hij genoeg had om koffie van te zetten tot de volgende keer dat hij weer zou vinden. Snel pakte hij dus zijn jerrycan en van een stuk ijzer wat hij mee had genomen boog hij een trechter. De regen begon erin te vallen en terwijl Ruzol nog even door huppelde liep de jerrycan langzaam vol. Snel pakte hij er wat water van om eens een lekker bakkie koffie te zetten. Om daarna de trechter er weer op te zetten zodat hij verder vol kon lopen. Daarna pakte Ruzol de koffie machine en begon aan het lekkerste bakkie sinds lange lange tijd.
Aardige menswezens
 
Met zijn ogen dicht zat hij daar onder die boom te genieten van zijn bakkie koffie. Wat was dit heerlijk. Het was een enorm spannend avontuur tot nu toe. En vanmorgen met dat gekke menswezen, was het toch wel even heel spannend geworden. Aan de andere kant was hij alle keren nog snel genoeg weg gekomen en was er nooit echt gevaar geweest. Maar toch, hij was nog wel steeds alleen en een plekje om te wonen had hij ook nog niet. Toch kon Ruzol alleen maar lachen. Hij had het heerlijkste kopje koffie ooit in zijn handen en water genoeg om er nog heel veel te maken. Hij begon alleen wel een beetje honger te krijgen. Hij had wel nog wat noten en zaadjes meegenomen uit zijn tuin op Euante, maar die voorraad begon ook akelig klein te worden. Dus was hij maar zuinig aan gaan doen, maar ja, van zuinig aan doen krijg je alleen maar honger. Hij was dus een beetje aan het bedenken wat een goed plekje zou zijn om een hutje of huisje te bouwen. Hij had gereedschap genoeg, en hier leken ook wel wat spullen te vinden die hij zou kunnen gebruiken, maar dan nog een plek, dacht hij terwijl hij voor zich uit zat te staren. 
En plotseling, midden in die gedachte, terwijl hij dacht alleen te zijn en totaal niets in de gaten had sprak er plotseling een stem vlak achter hem. 
“Wat ben jij ?” 
 
Ruzol zijn hart begon als een razende te bonken, als dit nou net zo’n wezen was als vanmorgen, en deze stond vlak achter hem, hij kon niet meer weg. Langzaam draaide hij zijn hoofd en keek,...
In het liefste gezicht wat hij hier tot zover had gezien ! 
“Hoi, ik ben Robin, ik ben de tweelingzus van Luke hier, dat is dus mijn broer. Wat ben jij ? En heb je een naam?”
 
Ruzol kon even niks zeggen van verbaasdheid. Dit was een klein wezentje, maar echt hartstikke aardig. Hij dacht dus ook wel dat hij deze wel kon vertrouwen en zei zachtjes “Ik ben een Ruzol, gewoon Ruzol, en zo heet ik denk ik ook” Luke, die vlak naast Robin was komen staan, moest lachen. Maar snel porde Robin hem in zijn zij “Dat is niet grappig” zei ze. En zo snel als het hem lukte, probeerde Luke serieus te kijken. Maar het lukte maar moeilijk. Hij ging zitten en bekeek Ruzol eens goed van top tot teen. En Ruzol keek terug. Ze bekeken elkaar, omdat ze allebei nog nooit zoiets gezien hadden. De huid van Ruzol was zacht en groen, die van Luke een beetje gelig-roze. Luke had bruinige dunne haartjes op zijn hoofd, die van Ruzol waren wit en een stuk dikker. Luke had twee oren aan de zijkant van zijn hoofd, die van Ruzol zaten een stuk hoger en waren wat puntiger. En dan hun ogen. Ze zaten zo’n beetje op dezelfde plek, maar die van Ruzol waren boller en een stuk groter dan die van Luke, van wie de ogen meer in zijn hoofd zaten dan die van Ruzol. En dan de lucht nog, Luke rook naar zeep, zoals wij dat kennen. Maar ja, dát was natuurlijk iets wat Ruzol niet had en kende. Ik zal je dus maar niet vertellen hoe Ruzol rook, maar je kunt je er vast wel iets bij voorstellen. 
Robin stond het allemaal eens aan te kijken en kwam er ook bij zitten. “Je komt niet van onze planeet Aarde hè?” Zei ze. “Oh, heet het hier zo?” Zei Ruzol. “Nee ik kom hier niet vandaan. Ik kom van Euante, dat is een van de manen van Jupiter. Ik heb daar al heel lang gewoond, maar ik woonde er alleen en dat vond ik niet gezellig meer. Ik heb dus een raket gebouwd en ben weggegaan. Maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed waar ik hier terecht ben gekomen”. Vol verbazing zaten Luke en Robin hem aan te kijken “Dus je bent een buitenaards wezen die gewoon zelf een raket kan bouwen?” Zei Luke. “Ja, ik denk het wel” zei Ruzol, en toen begon hij het hele verhaal te vertellen. Over dat hij een heel mooi huisje had, en heel veel spullen die hij met een lang net binnenhaalde. Dat hij zijn eigen eten had verbouwd, en nu eigenlijk een beetje honger. Robin en Luke moesten erg lachen toen hij vertelde over de frikandellen, daar waren zij ook gék op, vertelden ze. Ruzol vond het super om te horen dat ze die hier ook hadden! En toen Ruzol vertelde over de zwart wit gevlekte wezens (het stukje van de poep liet hij weg natuurlijk) rolde Robin over de grond van het lachen. 
 
En opeens begon het Ruzol van oor tot oor te glimmen “Volgens mij heb ik het gevonden” zei hij “Volgens mij zijn jullie hele lieve vriendjes. Willen jullie mijn vrienden zijn ?” 
Dat vonden Robin en Luke een geweldig idee !
Op zoek naar een plek voor een huisje
 
Samen gingen ze er eens lekker voor zitten en omdat Luke en Robin geen koffie lustten, hadden ze allebei maar gewoon een kopje water genomen. Ze zaten zo met z’n drietjes onder een boom en ze vertelden van alles aan elkaar. Robin vertelde dat zij en Luke op een school zaten. Dat was een plek waar ze overdag heen gingen en waar dan een volwassene was die ze van alles leerde. Luke vond het wel een beetje saai zei hij, want hij moest er de hele dag aan een tafel zitten. Robin was dat wel met hem eens, het kon wel eens saai zijn, maar je leerde er ook veel en ze konden nu al lezen en schrijven. Dat vonden ze leuk, want hun Papa werkte op zee en zo konden ze hem af en toe een berichtje schrijven en dan stuurde hij ook wat terug. Dus ook al was hij er niet, toch was hij er wel. Dat leek Ruzol ook wel wat, maar volgens Luke werkte het niet vanaf een maan van Jupiter, daar was niet genoeg bereik voor zei hij. Ruzol begreep dat niet zo, maar wie weet wat er kon als ze hier op aarde waren alledrie. 
“Voorlopig is het belangrijk dat Ruzol eerst een huisje krijgt.” zei Robin. “In elk geval moet je de komende nacht, en misschien nog wel een paar, droog kunnen slapen. Want die regen die net viel, die valt wel vaker” zei ze. Ruzol begon te glimmen bij het idee, water was op deze planeet totaal geen punt kreeg hij door. “Wat zijn handige dingen om hier op te letten bij het bouwen van een huis dan?” vroeg Ruzol. Nou dat wist Luke wel. 
“Het belangrijkste is een dak” zei hij “dat houdt de regen tegen als je erin zit, dan blijf je binnen dus droog. En dan muren voor de wind, en natuurlijk een lekker bedje om te slapen” Luke wist dat wel, hij speelde vaak Minecraft en daar bouwde hij heel vaak huizen. Dus hij wist heel goed waar je op moest letten. “En het moet van een stevig materiaal zijn” zei hij dus “Want als je je huis van stro bouwt dan waait het zo om, en als je het van steen bouwt is het lekker stevig” “Oh” zei Ruzol “maar is het dan niet nog steviger om het van diamant te maken ? Dat glimt altijd zo mooi vind ik” Luke en Robin schóten in de lach ! “Di-ha-ha-mant!!!” proestte Luke uit “Dat is wel het beste ja Hahahaha” Ruzol zat een beetje dwaas te kijken en hij begreep niet wat er zo grappig was “Het glimt zo mooi” probeerde hij nog maar eens met een lief lachje. Opeens keek Robin weer serieus. “Is er veel diamant op Euante ?” vroeg ze toen. En toen begreep Ruzol ook opeens waarom ze misschien wel moesten lachen “Hier zeker niet hè?” zei hij “ik snap het al” en hij moest ook wel een beetje grinniken. “Ik ken weer geen water, maar jullie vinden diamant denk ik net zo bijzonder als ik water vind hihi” Ze moesten allemaal nog wel een beetje lachen. Een diamanten huisje zou het dus niet worden, al glom dat nog zo mooi. 
 
Luke ging verder, al moest hij af en toe nog wel even lachen. “Hoog is wel handig, het hoeft niet echt, maar het is handiger om beesten buiten te houden. En het is ook handig als je beschut bent, dus dat anderen je niet zo snel ontdekken. En een keuken natuurlijk ! Want je moet ergens frikandellen kunnen maken, als je huis af is wil ik er ook wel een hoor!” Dat waren allemaal wel goeie dingen aan een huis vonden ook Ruzol en Robin. Robin leunde eens achterover en begon zich te bedenken wát dan de beste plek zou zijn. 
“Ja!” Zei ze hard “Dáár!” En ze wees in de boom waar ze de hele tijd onder zaten. Luke en Ruzol keken erin en zochten naar iets geks, iets wat Robin kon bedoelen “Ik zie niks” zei Ruzol “Je huis!” Zei Robin blij “Dat is een mooie plek voor een huis, het is beschut, het is hoog, en die takken daar gaan heel mooi uit elkaar, je zou er zo een vloer op kunnen maken, dan muren en een dak. Het is echt perfect !” En opeens werden ze alledrie net zo vrolijk als Robin. Ze had helemaal gelijk, met een laddertje (Die je ‘s nachts dan ook weg kon halen) zou het een perfecte plek zijn. Je kon er niet gezien worden, zat toch dichtbij de stad, en dus konden Robin en Luke ook nog eens terug komen om gezellig te kletsen, het was een súper-idee !
“Ik vind het een súper-idee!” Zei Ruzol dan ook “En ik weet niet hoe lang de dagen hier duren, maar ik denk dat ik gelijk aan de slag ga, want wie weet lukt het me om voor het nacht wordt een plekje te maken waar ik in elk geval vast kan slapen. Zal ik voor jullie dan eerst een stoeltje maken ?” Vroeg hij
“Nee!” Zei Robin “Ben jij gek?!” Zei Luke, en even keek Ruzol heel verbaast “Wij zijn vrienden” Zei Robin “En wij willen je heel graag helpen om een heel mooi plekje te maken, als je dat wil” Even wist Ruzol niet zo wat hij moest zeggen “... euuu” “Ja graag’ is het enige antwoord dat je kunt geven hoor” Zei Robin toen met een lieve lach, en dat deed Ruzol dus maar. Ze dronken hun drankjes op en begonnen.
De mooiste hut van allemaal
 
Eerst moest er materiaal zijn, er was natuurlijk best wel het een en ander wat Ruzol van de raket had meegenomen. Maar daar kon je geen huis van bouwen. Dus gingen ze op zoek in het bos wat vlak achter de boom lag. Daar lagen bergen met takken en stronken. Bovendien lag er naast een bosje tussen drie grote eiken een enorme berg planken. Ook vond Luke een heel lang stuk touw en Robin vond een enorm stuk plastic. Ze sleepten het allemaal naar de boom toe en daar begon Ruzol al snel met de eerste stukken aan de vloer. Die kon hij simpel in elkaar zetten van alle lange takken. Het meeste klemde al vanzelf op de goede plek en soms gebruikte hij wat van het touw, maar hij had ook nog spijkers mee in zijn gereedschapskist. Al snel lag er een mooie vloer, hij was niet recht en strak. Maar wel dicht. Hij stopte de gaten dicht met mos en zo was hij ook redelijk winddicht. Nu konden ze muren gaan bedenken. Ook weer met takken als basis en daarop timmerde Luke de platen die nog van de raket kwamen. In twee van die platen zat zelfs nog een raam, dus er zaten zelfs ramen in de hut die ook nog wind en regendicht waren. Robin maakte er natuurlijk, als een dametje een prachtig gezéllig plekje van. Ze maakte een gordijntje van een lapje wat tussen de bomen had gelegen. 
 
Ze timmerde een tafeltje voor het koffiekopje van Ruzol en wilde net beginnen een keukentje te maken toen Luke vroeg hoe laat het was. Ruzol en Luke waren ondertussen aan het dak begonnen en net klaar.￼[image: Afbeelding] 
 
Alles was dus wel waterdicht en het was inderdaad tijd om naar huis te gaan voor Luke en Robin. De straatlampen waren al aangegaan en dat betekende dat ze naar hun moeder moesten, hadden ze verteld. Dus ze gaven Ruzol een dikke knuffel en Ruzol vroeg nog aan ze of ze nou morgen naar die grote mensen moesten die ze dingen uitlegde. “School” zei Robin. “Nee daar hoeven we morgen niet heen, het is weekend en dat zijn twee dagen dat we vrij zijn, we hoeven dus morgen en de dag erna niet. Ik geloof niet dat Mama ergens heen wilde, dus ik denk dat we hier wel op tijd kunnen zijn”. Dat vond Ruzol wel een fijn idee. Het was nog steeds een beetje spannend allemaal. 
 
Dus gingen Robin en Luke weg, en Ruzol zwaaide nog zo lang als hij ze zag. Toen klom hij zijn boomhut in. Het was werkelijk prachtig geworden en gezellig ook. In een hoekje zag hij dat er allemaal dekentjes lagen, zo kon hij daar lekker slapen. Hij wist niet wie het gedaan had, maar hij dacht wel dat het Robin was, hij was immers met Luke de hele tijd bezig geweest met het dak. Het zat echt goed en stevig in elkaar allemaal, en er kon niet zomaar iemand ín de hut komen, want er was nog geen ladder of trap bij de ingang. Natuurlijk kon er iemand in klimmen zoals hij dat net gedaan had, maar dan zou hij dat deze keer van te voren horen. Hij ging dus lekker ontspannen onderuit zitten met een kopje koffie en was echt bijzonder blij met zijn huisje. Langzaam werd het donker, en net zo langzaam viel Ruzol in slaap in zijn heerlijke eigen bedje. 
Het was nog steeds donker toen hij alweer wakker werd. Hij had natuurlijk geen klok, en al had hij er een gehad, dan kon hij geen klok kijken, die had hij nooit gehad op Euante natuurlijk. Maar het was stil, heel stil buiten. En dus besloot Ruzol even rond te gaan kijken waar hij nou beland was. Hij was hier maar heen gerend en wist dus niet zo goed wat er om hem heen was. In het donker zou hij zich nog wel kunnen verschuilen bedacht hij zich. Dus hij kroop uit zijn hutje en begon wat te wandelen. Hij kon goed zien in het donker, dat was hij altijd gewend geweest. Dus hij zag meer dan jij en ik in het donker kunnen zien. Hij liep door de straten en zag een raam wat licht was, daar was een man aan het werk die iets aan het maken was, hij had een wit jasje aan en een hoge witte muts op, heel gek. Hij was met twee handen iets aan het kneden, toen hij naar buiten keek. Snel glipte Ruzol weer weg, hij mocht niet gezien worden. Verder was het overal donker. Opeens hoorde hij een geluid, hij wist dat dat niet goed was, het was heel zacht, maar hij herkende het als een stem. Hij begon te zoeken en zag verder op straat een gat in de grond met een rood-wit gestreept lint eromheen. Het lint zat aan twee paaltjes vast, er stond een derde, maar daar was het vanaf gewaaid, daar wapperde het vrolijk in het zachte windje wat er waaide,…
De Held
 
Hij liep snel op het gat af,..het stemmetje werd steeds harder. En stopte dan weer even, het klonk ook erg vermoeid, en huilerig eigenlijk. Hij keek in het gat, maar hij zag niks. Het was gewoon te donker om wat te zien, zelfs voor Ruzol. Maar plots hoorde hij het weer, en nu helderder dan daarvoor. “Help,..ik heb zo’n pijn...”snikte een klein stemmetje. “Ja ik ben er” zei Ruzol maar, hij had geen idee wat hij anders moest zeggen. “Ik wil je helpen, zeg maar hoe” En opeens begon het stemmetje te lachen en te huilen tegelijk. “Ik ben zo blij!” Zei het.“Ik ben hier gisteravond in gevallen toen ik niet uitkeek en naar huis huppelde. En mijn been doet heel erg pijn en ik heb ook bloed.” Ruzol schrok, dat was wel een heel zielig verhaal zeg ! Hij keek rond of hij ergens iets zag wat hij kon gebruiken, een ladder zou wel heel handig zijn. Maar ja, die lag er natuurlijk niet. Wel zag hij twee stukken touw liggen. Een lange en een kortere. Allebei alleen net te kort om bij de bodem te komen, maar touwen kun je aan elkaar knopen dus dat deed hij. Hij maakte een lange lus aan het einde en liep weer naar de kuil. “Doet je andere voet het nog wel goed ?” Vroeg hij naar beneden “Ja die werkt nog prima” Zei de stem. “Zet die voet dan in de lus aan het einde, dan houd je je goed aan het touw vast en dan trek ik je naar boven oké ?” Ruzol sloeg het touw rond de lantaarnpaal ernaast, die uit was gezet, blijkbaar omdat er gewerkt werd, of misschien probeerden ze hem juist te repareren daar in dat gat. En net toen hij het touw erin wilde gooien bedacht hij zich. “Nog even iets” zei hij “Ik zie er een beetje anders uit dan je gewend bent hoor, maar ik wil je echt alleen maar helpen, geloof je dat ?” “Gooi dat touw nou maar, ik wil eruit” zei de stem. Dat deed het Ruzol dus maar, hij trok aan het andere eind en het was loeizwaar, maar uiteindelijk kwam daar een klein mens boven. Het was ongeveer even groot als Luke en Robin, alleen zijn ogen waren groter, en bij deze stond zijn mond blijkbaar ook de hele tijd open als hij niks zei. “Hoi” zei Ruzol “Gaat het ? Kan ik je verder nog helpen ? Misschien ergens heen brengen?” 
En toen gebeurde er iets wat Ruzol totaal niet verwachtte, hij schrok dan ook enórm! De jongen begon te schreeuwen en te gillen “HEEEELLLP !!! EEN MONSTER !!! HELPPP!!! RED ME !!! KIJK DAN !!!” Maar toen zei hij het ergste van alles “VANG HEM !!!!” En daar was de man in de witte jas, met die gekke hoge muts “BAKKER!!!” Zei de jongen “VANG DAT MONSTER !!!” 
En dat is wat de bakker deed. Voor Ruzol het wist zat hij met een touw vast aan een stoel in de winkel waar de bakker, zoals de jongen hem had genoemd, net nog stond te kneden. “Zo” Zei de bakker toen “En Wout, vertel jij mij nou eens waar dat monster vandaan komt en waarom je hier zo vroeg op straat loopt” Wout zat op een zak meel, want zijn been deed nog steeds pijn. Maar gebroken was het niet had de bakker gezegd. Blijkbaar kenden ze elkaar, want hij wist wel hoe de jongen heette. En Wout moest wel vertellen, want hij had natuurlijk wel een wond op zijn been. “Nou” zei hij “Ik was dus gister buiten aan het spelen, dat mag altijd van mijn vader. En toen liep ik dus hier over de stoep om naar huis te gaan, alleen er was opeens een gat, en dat staat dus helemaal onbewaakt, ik zal zorgen dat mijn vader daar een dikke straf op geeft! “ zei hij boos.“En toen zei iemand dus, ik geef je een touw. Maar toen ik eruit geklommen was, stond dít daar dus opeens bovenaan, ik denk dat hij degene heeft opgegeten die me geholpen heeft!” Ruzol zat daar maar, dat was níet zoals het gegaan was ! Hij had alleen willen helpen ! Maar hij dacht dat het het slimste was om maar even niks te zeggen en hij luisterde. “Dan zullen we jou vader maar eens even bellen denk je niet ?” zei de Bakker. Dat vond Ruzol niet zo leuk, dan zou er weer iemand zijn die hem zag. En dat was tot nu toe met die grote menswezens niet zo goed uitgepakt iedere keer.￼[image: Afbeelding] 
De Bakker liep naar de telefoon en begon te bellen “Goedendag, ik ben op zoek naar de Burgemeester, is die aanwezig ? ... Nee natuurlijk,...zegt u maar dat het om zijn zoon gaat, ik heb hem gevonden hoor, hij zit hier bij mij. ... Ja inderdaad....natuurlijk ik wacht,....oké, dan zie ik hem zo wel verschijnen” En toen hing hij op. “Hij komt eraan Wout, en blijf jij nu zitten zodat ik verder kan, want anders is het brood zo niet op tijd af. Naar Ruzol gaf hij een knipoog, die begreep inmiddels helemaal niks meer van die mensen. 
Niet veel later kwam er een hele grote zwarte auto voorrijden. Ruzol keek zijn ogen uit, wat was dit nou weer ? De Burgemeester stapte uit en haastte zich naar binnen. Hij beende direct op Wout af en zei “Gaat het jongen? Ik zal direct een arts laten komen zodra we thuis zijn. Vertel me wat is er gebeurd ?” Wout vertelde weer hetzelfde verhaal, maar de bakker onderbrak hem “Ik denk eerlijk gezegd burgemeester, dat dit wezentje hier Wout uit de put getrokken heeft, hij is immers veel te klein om een heel mens even op te eten nietwaar ? Ik kon het zo snel niet uitleggen, maar ik denk dat dit wezentje eerder een medaille verdient dan de touwen die ik hem nu gegeven heb” De burgemeester keek op “Denkt u werkelijk !?” Vroeg hij verbaast “Wout ?” Wout schuifelde wat en keek opeens heel verlegen naar zijn voeten “Ja euhh,...dadenkook” zei hij zachtjes 
“Wat zei je Wout ?” Zei de Burgemeester toen op harde toon 
“Dat denk ik ook vader,..hij heeft me juist gered” 
Even keek de Burgemeester heel erg boos naar Wout, toen draaide hij zich om en terwijl hij dat deed kwam zijn gezicht op heel vriendelijk te staan. 
Ruzol vond het eerlijk gezegd een beetje eng “Pardon” Zei de Burgemeester tegen Ruzol “Mag ik u vragen hoe ik u mag noemen ?” Ruzol had de hele tijd niet gesproken, en hij vond het dan ook best een beetje eng om nu tegen deze man wat te gaan zeggen. “Euuhh” zei hij zacht. Maar toen bedacht hij dat hij niks had om zich voor te schamen en zei hij iets harder en duidelijker;
 
“Ik ben een Ruzol, en zo heet ik denk ik ook” 
 
“Goed,.. Ruzol” Zei de Burgemeester “Dat klinkt goed. Mag ik u van harte bedanken voor het redden van mijn zoon ? Ik zou u graag straks om 10u op het stadhuis zien verschijnen, dan kan ik u mijn dank doen toekomen” Ruzol had werkelijk geen idee waar de man het over had. Maar vragen kon hij het ook niet, want de Burgemeester nam Wout mee en voor ze het wisten zoefden de twee weg in de grote zwarte auto die de hele tijd voor de deur gestaan had. 
 
“Nou makker” Zei de bakker “ Ik zal je maar even losmaken, het lijkt erop dat de Burgemeester je best wel dankbaar is, hij is alleen niet zo handig met mensen soms. Goede man hoor, maar dat is niet echt handig bij zijn werk. Dus jij bent Ruzol, ik ben Bas, de bakker dus zoals je inmiddels in de gaten had. Weet je waar het stadhuis is ? Ik kan je er later wel even heen brengen hoor, het is hier niet zo ver vandaan. Nu ben ik druk en moet ik het brood maken, maar als dat straks klaar is dan staan de verkopers in de winkel en dan kan ik wel even weg.” Ruzol was zeer dankbaar voor deze man, het was een aardige in zijn soort. “Graag” zei hij dan ook “Ik kom van ver, en ben hier dan ook niet echt bekend” “Goed, dan zie ik je hier om half 10, dan lopen we samen die kant op, maar als je het niet erg vindt, ik moet nu echt heel hard aan het werk om alles op tijd af te krijgen na al dit gedoe”
“Dank u wel” Zei het Ruzol nog, en toen liep hij naar buiten. Het was inmiddels wel licht, maar hij kon nog ongezien bij zijn boomhut komen.
Feest op het plein
 
Toen hij naar boven klom hoorde hij al twee stemmen druk kletsen. Hij wist wel wie het waren en hij was maar dolblij dat ze er nu al waren, dat had hij niet verwacht. “Waar kom jij nou vandaan?” Zei Robin meteen alsof ze niet weg geweest waren. Ruzol vertelde het hele verhaal, ondertussen zaten Robin en Luke hun broodjes te eten die ze meegenomen hadden, Luke had er ook een aan Ruzol gegeven, hun moeder had ze gemaakt en ze hadden gezegd dat ze zouden gaan picknicken. Ze had het wel wat vroeg gevonden, maar ze waren zo vaak lekker buiten aan het spelen, en ze was allang blij dat ze niet op de tablet zaten. 
Toen Ruzol alles verteld had nam hij eigenlijk pas zijn eerste hap, het was best lekker en eerlijk gezegd had hij enórm veel honger, hij had niks gegeten sinds hij hier geland was. Alleen maar koffie gedronken. Terwijl Luke en Robin met grote ogen zaten te kijken hoe hij een half brood weg zat te eten (wat eigenlijk ook voor de lunch was geweest) zei Ruzol “En dus heb ik om half tien afgesproken, maar ik kan helemaal geen klokkijken. Luke en Robin hadden ook nog geen horloge, maar de kerk kon je vanaf hier zien, en klokkijken konden ze wel. “Ik denk dat we dan maar die kant op moeten lopen” zei Robin “Het is nu tien voor half, en we moeten nog een stukje lopen. We gaan wel met je mee”
Ze klommen naar beneden en liepen naar de Bakker, ondertussen waren ze weer lekker aan het kletsen. Wat was Ruzol toch blij met zijn nieuwe vriendjes. Ze waren zo lief voor hem. Bakker Bas keek natuurlijk wel een beetje vreemd op toen hij het drietal aan zag komen lopen. Maar al snel was uitgelegd wat er allemaal aan de hand was. Bas was blij dat Ruzol niet alleen was, en dat hij al een huisje bleek te hebben. Hij had zich een beetje zorgen gemaakt nadat hij hem weggestuurd had, maar dat was dus onnodig geweest. Hij pakte zijn jas en samen ging het viertal richting het stadhuis. Daar waren heel veel mensen, en Ruzol werd opeens verschrikkelijk bang. Wat als deze mensen hem raar zouden vinden, wat als hij weggejaagd zou worden? Langzaam kwamen ze dichter en dichterbij, en in de buik van Ruzol leek opeens wel een steen te zitten, hij had zich nog nooit zo gevoeld en vond er niks aan. Hij hoorde geroezemoes en iedereen stond geheimzinnig met elkaar te kletsen. Inmiddels waren ze zo dicht in de buurt dat hij de gezichten kon zien van de mensen die er stonden. Ze keken zenuwachtig om zich heen. En opeens konden de gezichten hem zien. Alle ogen die op dat moment naar hem keken werden opeens heel erg groot, direct daarop volgden nog meer en meer ogen die allemaal eerst keken en toen groter werden. Ruzol had geen steen maar een heel huis in zijn buik zitten. Hij kreeg ook een beetje pijn aan zijn keel en wilde eigenlijk heel hard wegrennen. Maar toen deed Luke iets heel geks. 
Hij begon te klappen in zijn handen, en Robin deed bijna direct mee. Eerst langzaam, er begonnen al mensen mee te doen,…als een lopend vuurtje begonnen de mensen al snel mee te klappen,… alsof het een bosbrand was. En meer en meer en binnen een minuut stond iedereen te klappen en begonnen ze te juichen en te gillen. Ruzol hoorde een knal en zag allemaal sliertjes door de lucht schieten, het bleek een confetti kanon. Opeens was het feest op het plein ! Op het plein bleek ook een fanfare te staan en die begon opeens te spelen van ‘lang zal hij leven’ Het was feest, groot feest en blijkbaar was iedereen blij dat Ruzol er was. Zo bijzonder vond hij het zelf nou ook weer niet wat hij gedaan had, maar blijkbaar was het toch wel belangrijk dat het de zoon van de burgemeester was geweest. In elk geval waren alle stenen die hij net nog voelde uit zijn lijf weg en hij begon voorzichtig een beetje te glunderen. Luke was inmiddels verdwenen, maar door de menigte werd Ruzol op handen gedragen, langzaam werd hij naar een groot podium getild aan de zijkant van het plein. Robin was meegelopen en stond vooraan. Opeens zag Ruzol, Luke bij de burgemeester staan. Ze stonden te kletsen en zodra Ruzol neergezet werd, stoof Luke weer naar Robin en begon hij mee te zingen en klappen. 
 
 
De Huldiging
 
Ruzol keek zijn ogen uit, het was feest, er werd geklapt, er werd gedanst en iedereen was vrolijk. Hij was hier nog maar een paar dagen en hij had nog niet zoveel mensen gezien, maar dit stel was wel het meeste in een keer. Er waren nare mensen geweest, rare mensen, en natuurlijk de twee liefste, die hier nu ook waren. Maar dit waren allemaal bij elkaar wel de vrolijkste ! Zijn glunderende ogen gingen langzaam over in een glimlach over zijn hele gezicht. En toen begon zijn hand een heel klein beetje te bewegen,…toen zijn billen en voor hij het wist stond hij mee te dansen op de muziek en te lachen met Robin en Luke. Hij stond op en top te genieten zoals hij daar stond met zijn vriendjes,..het was hem écht gelukt, en hij was dan ook best trots op zichzelf. 
 
Plotseling schalde er een stem over het plein, Ruzol schrok wel even, en zo te zien om zich heen was hij echt niet de enige. “Geachte aanwezigen,.. inwoners en omwonenden van ons dorp !”
Het feestgeschreeuw ging over in geroezemoes, het geroezemoes in gefluister, en toen de burgemeester door de microfoon schalde “Zou ik even uw aandacht mogen?” was het opeens muisstil op het plein. En de burgemeester ging verder alsof hij er niks bijzonders aan vond dat een heel plein zo opeens zo stil kon zijn. “Wellicht heeft u vernomen..” begon hij. En achter hem hoorde Ruzol opeens zachtjes iemand zeggen “raar gedoe met woorden altijd die vent” Maar de burgemeester ging door. “…Dat er enkele uren geleden een voorval heeft plaatsgevonden betreffende mijn zoon. Hij is onverhoopt in een gat terecht gekomen en zodra iemand dat vernam heeft deze hier direct actie op ondernomen en alles maar dan ook álles binnen zijn macht gedaan om mijn geliefde zoon uit deze benarde situatie te doen komen”. Dezelfde stem achter Ruzol zei even zacht als net “Hij bedoelt, mijn kind heeft weer eens niet uit zijn ogen gekeken en lopen emmeren, en toen hij al vloekend en tierend in die kuil lag te schreeuwen heeft onze held hem daar uit gehaald, nou ik vind het lef hebben om dat nare kind zelfs maar in het zicht te komen, voor je het weet zorgt hij dat je je baan en huis kwijt bent!” Opeens begon Ruzol te begrijpen wat er zo bijzonder was aan wat hij gedaan had. Maar hij bleef vinden dat je iedereen moest helpen, iedereen ook als het zelf nare mensen waren.
“Echter” ging de burgemeester verder “Is mij zojuist ter ore gekomen dat er meer is waardoor diegene waarover we spreken te eren is. Naar het blijkt komt hij van een maan van Jupiter, Euante” Ruzol keek stom verbaasd, hoe kon de burgemeester dat nou weten ? Maar toen hij naast zich keek zag hij Luke met een enorme lach naar hem kijken, Robin keek al even verbaasd als Ruzol, en Luke zei snel “Ik ben nét snel naar hem toe geweest, jullie hadden niks in de gaten he ?” En hij grinnikte. 
“Deze maan is niet al te groot” ging de burgemeester weer verder “en dus woonde onze enkeling hier alleen. Hij is zeer creatief￼[image: Afbeelding] in het bedenken van velerlei uitvindingen en zodoende was het hem mogelijk om eigenhandig een raket te bouwen en daarmee richting onze aarde te komen. Alwaar hij mijn zoon dus trof en direct zijn welwillendheid en goedheid richting ons toonde. Ik zou zeggen dat dit slimme en vriendelijke … euhh wezen een enorme aanwinst voor ons dorp zou zijn. Daarom kan ik zeggen dat ik zojuist heel wat telefoontjes heb gepleegd. En ik mag u met bescheiden trots zeggen dat het de Koning heeft mogen behagen…” 
 
Het plein begon al te klappen, maar Ruzol kende die woorden nog niet. Misschien ken jij ze ook niet, maar ik kan je stiekem verklappen, als iemand dat zegt, dan heeft hij of zij een lintje voor je en ben je een zeer bijzonder iemand die anderen heel lief heeft behandeld. En dat is dus wat Ruzol kreeg, een lintje. De burgemeester riep hem het podium op, en alles gebeurde of Ruzol droomde, iedereen juichte weer als even daarvoor, de fanfare speelde, de confetti knalde en de burgemeester gaf hem het lintje. Ruzol stond daar maar een beetje, hij had de tranen in zijn ogen. Hij was dol- en dól- gelukkig, niet één niet twee, maar gewoon een heel dorp met vriendjes had hij gevonden. Hij had een huis, ze vonden hem allemaal aardig, en niet gek. Hij had werkelijk geen enkel idee wat hij nog meer kon wensen. En het was feest, en het feest ging door tot diep in de nacht. 
 
 
Tot Slot
 
… En daarom dacht ik dus eigenlijk dat je Ruzol wel kende. Want in zijn eigen dorp is het een bijzondere inwoner. Zijn huisje is inmiddels helemaal af, samen met Luke en Robin. Met een prachtige frituur en een hele mooie koffiemachine die hij van de inwoners kreeg. 
Samen met Luke en Robin hebben ze al allemaal avonturen beleefd. En wie weet hoeveel er nog volgen.
Ruzol is een ongelofelijk lief wezen, hij zal altijd een ander helpen, hoe naar diegene ook is. Het maakt hem simpelweg niet uit hoe naar een ander doet, híj wil gewoon aardig zijn. Maar hij blijft wel altijd zichzelf natuurlijk, veranderen voor een ander doet hij niet. 
En hij kan lachen, heel veel en heel hard. Natuurlijk heel veel samen met Luke en Robin die zijn beste vrienden zijn. 
Hij is soms best wel een beetje stout hoor, hij kan heel stoute grapjes uithalen, maar hij zal dat nooit doen ten koste van anderen, dat is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar lachen kun je met hem, en als je dat wil, kan ik je daar een andere keer alles over vertellen !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde
 
Nawoord
 
Dit is mijn eerste boek wat ik schrijf, dus nu mag ik zeggen dat ik een schrijver ben. Dat is wel heel wat vind je niet ? Een schrijver doet na het verhaal vaak nog een bedankje, voor iedereen die meegewerkt heeft. Nou, hartstikke bedankt hoor ! Zonder jullie had ik het niet gekund. 
Zonder de lezers natuurlijk ook niet. Maar het allerbelangrijkste waren natuurlijk de hoofdrolspelers Luke en Robin. Als zij niet zo lief waren geweest voor Ruzol, wat was er dan van hem geworden ? En hun ouders, die ze lekker gewoon de hele dag lieten buiten spelen, waardoor ze deze avonturen konden beleven. 
Maar allerbelangrijkste is natuurlijk Ruzol zelf, bedankt ! Ik voel me bijzonder vereerd dat ik jouw verhaal op mocht schrijven, ik hoop dat we nog eens vaker samen mogen werken. 
￼[image: Afbeelding]
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